Ik ben het licht van de wereld.
(Johannes 8, 12)
T

Dankbaar aandenken aan
DE HEER

Félix DE MEYER
echtgenoot van Mevrouw Leonie DE ROO

geboren te Ledeberg op 28 februari 1903 en
na een langdurige ziekte overleden in het
Akademisch Ziekenhuis te Gent
op 4 november 1986, gezalfd in de naam van
Christus in de hoop op eeuwig leven.

De overledene was een bekende figuur te
Ledeberg; een zeer bekwaam en plichtsbe-
wust vakman die zijn beroep met hart en ziel
uitoefende. Wij zijn hem dankbaar voor dit
voorbeeld van beroepsfierheid.

Wij danken hem voor zijn leven van getui-
gend geloof : hij was een christen uit één
stuk.

Wij danken de Heer omdat Félix De Meyer
lang onder ons mocht zijn, o.m. omdat wij

nog niet zolang geleden zijn diamanten brui-'

loft mochten vieren.

Mijn beste echtgenote, kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen, dank voor uw
genegenheid.

Moge thans het eeuwig licht mij verschij-
nen, ik die zo vaak beroepshalve voor het
licht bij anderen heb ingestaan.

Mevrouw Leonie DE ROO,

De Heer en Mevrouw

Jack GEORGE-DE MEYER,

De Heer en Mevrouw

Gilbert D'HONT-DE MEYER, kinderen en
kleinkinderen,

De families DE MEYER en DE ROO,

danken voor uw gebed en
blijken van deelneming.
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