Dat de zielen der overledenen door de barm-
hartigheid Gods in vrede rusten.
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Frederick, Albert
DE MEYER

Echtgencot van Mevrouw
Julienne LOOSVELD

Geboren te Rozebeke op 25 augustus 1918,

en er in de Heer ontslapen op 7 mei 1971,

in extremis gezalfd met de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Wat is ons bestaan hier op aarde ? Aan de
rand van het sterfbed van deze dierbare
overledene kunnen wij ons terug deze altijd
weerkerende. vraag stellen over ons leven.
Werken ? Hier bezig zijn ? Enkele jaren hier
leven ? en dan ?... op een zekere onbekende
dag — of het nu is nadat men reeds lang
door ouderdom of ziekte onbeholpen de da-
gen heeft voortgeleefd tot er eindelijk een
eind aan kwam — of zoals bij plotse verras-
sing zoals in dit sterven — hier alles laten,
en alles dus voorbij... en dan ?

Wat is de ware echte diepste zin van ons
bestaan hier op aarde ? Wij hebben de dier-
bare afgestorvene geloofd om zijn werkkracht,
zijn durf en ondernemingsgeest; om zijn
schoon gezin, en om alles wat hij met ijver

heeft verwezenlijkt. En nu stellen wij over zijn
graf heen elkaar de vraag : en wat nu ?

Dit ogenblik is ook het ogenblik om beter te
begrijpen : er moet een diepere reden zijn
van ons bestaan. Het is het ogenblik om in te
zien dat wij als gelovige mensen een rijk-
dom van weten, en van hopen en van toe-
komst hebben, omdat wij weten dat het woord
einde en gedaan en kwijt en verloren niet
bestaat.

Het is het ogenblik om terug te kijken naar
wat achter ons ligt, en tevens naar de toe-
komst te zien : want wij die geloven kunnen
dat, ook nu.

Om het verleden danken wij. Wij danken de
Heer op vader, die ons nu ontvallen is, om
wat hij voor ons heeft mogen betekenen, om
elk goed woord en elke goede bedoeling in
zijn daden die wij hebben mogen zien.

Om de toekomst vragen en hopen wij : Heer,
wij zijn uw kinderen, ook vader is door Uw
bloed vrijgekocht en uitgenodigd tot Uw Rijk.
Wij vragen U, vervul aan hem Uw beloften.
Laten wij de gedachtenis van deze dierbare
overledene, die voor ons echtgenoot, vader of
vriend is geweest, eren door voor Hem te
bidden.

De Families :

DE MEYER, THEUNISSEN, LOOSVELD en
LAUWERS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.




