Laat de kleinen tot Mij komen, want het Rijk
der hemelen behoort hen toe.
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Als dankbare herinnering aan ons lief kindje

Ilse DE MEYER

Dochtertje van de Heer en Mevrouw

WILLY en CHRISTIANNE BRANSWYCK

Geboren te Gent op 27 april 1978 en zachtjes
overleden te Hillegem op 8 augustus 1986.

Zo kort geleefd. Zeer zachtjes is zij nu ont-
slapen ons lief kindje en teruggekeerd bij God,
de Vader van alle leven. Bij Hem die vooral
Vader is van hen, die 't moeilijk hebben, wie
niets meegaat in 't leven, die van de wieg tot
het graf zorgenkindjes zijn.

De doffe pijn nijpt ons hart maar dit is onze
troost : te weten dat onze liefde alles deed wat
mogelijk was om verlichting te brengen en
goed te maken wat het leven haar onthield -
te weten ook dat zij het begreep en dankbaar
was en daarom steeds zo lief met haar stille
glimlach - te weten ook dat alle leed nu wordt
weggevaagd en zij blij zal spelen voor Gods
troon, waar veel licht is en vreugde.

Nederig vragen wij, goede Vader in de he-
mel, help ons de herinnering aan haar levend
te houden als een licht en een kracht, als een
ster waarin wij blijven geloven, als een zegen

die ons beschermt op deze soms harde levens-
weg.
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