Heer, geef hem de eeuwige rust .
en dat het eeuwig licht hem verschijne !
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Hoewel wij Gods geheimen niet begrijpen, moeten
wij ons altijd aan zijn H. Wil onderwerpen, omdat
Hij oneindig goed is en dat wij weten dat Hij ons
liefheeft.
De onvoorziene dood van vele mensen moet ons -
leren dat ons leven kort is en wij moeten bereid zijn
voor God te verschijnen.
Hier ben ik, Heer, Gij hebt mij geroepen. (I Kon.)

De rechtvaardige zal in vrede zijn, ook indien hij
een plotse dood sterft. (Wijsh. VI, 7)

Zij sterven niet onvoorziens, zij die de dood altijd
voor ogen hebben, zij die altijd bereid zijn om de
Meester tegemoet te gaan. (H. Anselmus)

Open hem, o Heer, de deur van het leven, dat hij
ruste met uw heiligen in eeuwige glorie.

Dierbare Ouders, Broeders en Zusters, beste Fami-
lieleden, onvoorzien is mijn afsterven voor U, maar
God heeft er zo over beschikt: aanbidt met mij zijn
H. Wil. Blijft mij indachtig en helpt mijn ziel door
vurige gebeden: U zal het een troost zijn, mij een
verzachting.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(300 d.a.)

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.
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