Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven. Jo. 11, 25.

Op maandag 24 september 1973 te Oudenaarde,
riep God de Vader tot Zich de ziel van zijn
trouwe dienaar

T DE HEER
ROGIER FREDERIK DEMEYERE

echtgenoot van Mevrouw
MAGDALENA, MARIA BOUSARD
geboren te Kortrijk, op 26 oktober 1920, ge-
sterkt door het sacrament der zieken.

Tijdens de eucharistieviering in de parochie-

kerk Sint-Jozef te Oudenaarde, verenigden

wij ons met de verrezen Christus opdat onze

dierbare overledene voor altijd bij de Heer
zou zijn in het hemels Vaderhuis.

De dood van een familielid, van een vriend,
van een mens die wij goed kenden doet ons
nadenken, doet ons vragen stellen over de
dood, maar ook over het leven. Waarom leven
wij ? Heeft het leven zin ? Wij zijn hier enkele
jaren : we werken, wij trachten iets te pres-
teren, wij zoeken wat genegenheid en vriend-
schap, wij ontmoeten veel lijden en staan
voor de dood. Leven, lijden, dood : zoveel
vraagtekens, die voor een mens die niet ge-
looft zonder oplossing blijven.

In deze omstandigheden is de enige troost
voor een kristenmens ziin geloof. Dat geloof,
dat gelijk Christus verrezen is en leeft, ook
wij zullen leven ; dat ook voor ons de dood
niet een einde is. Wij geloven in het woord
van de Heer: « Heden nog 2ult gij met Mij
zjjn », of dat andere : « Ik qa heen om u een
plaats te bereiden in het huis van mijn
Vader »,

Dierbare echtgenote, het afscheid was te
plots en de slag voor u is te zwaar. Bij de
Heer zal ik voor u bidden opdat Hij u de
sterkte en de moed zou geven om dit kruis te
dragen, om de bittere kelk van het offer te
drinken.

Geliefde kinderen, vaarwel. |k verlaat u
misschien te vroeg, want er was nog zoveel
te doen. Gods wegen zijn niet altijd onze
wegen. Wees voor uw moeder hulp en sterkte
in de moeilijke dagen en laten wij samen
verenigd blijven in het gebed, de enige band
die ons kan samenhouden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige
rust.

Mevrouw Rogier DEMEYERE-BOUSARD,

De Heer en Mevrouw André HERPELINCK-
DEMEYERE,

Mejuffrouw Régine DEMEYERE,

Jongeheer Johny DEMEYERE,

Mejuffrouw Nadine DEMEYERE,

De families DEMEYERE, BOUSARD, KETELS
en VAN WIJMEERSCH,

danken voor de blijken van kristelljke
deelneming In rouw en gebed.
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