Ik geloof in de Verrijzenis en het eeuwig leven.
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De rechtvaardigen leven eeuwig : hun beloning is
bii de Heer..... Daarom zullen zij uit Gods hand de
schitterende kroon ontvangen. (Eccl.V.15-16).
Wii herinneren ons, hoe werkzaam en edelmoedig
zulk mens is geweest. Noch ontijdig uur, noch gure
weer, hielden hem terug van zijn regelmatige dag-
taak; daarbij vond hij de tijd om tussenin zoveel
mensen behulpzaam te zijn. Moge de Heer de hulp
en genegenheid vergelden welke hij aan zovelen
edelmoedig bewees. (Roth. 11-20).
Met groot betrouwen op de Goddelijke Voorzie-
nigheid, droeg hij de ongemakken en ziekten van
de oude dag; gedenkende het woord van het E-
vangelie: «Hetis ons voordelig hier op tijd enige
zwarigheden en tegenspoed te ontmoeten, omdat
zij de mens indachtig maken dat hij maar op aarde
leeft als banneling en dat hij zijn hoop op geen
wereldse zaak mag stellens. (Nav. Chr.)
Beminde kinderen en kleinkinderen, vergeet uw
vader niet in uwe gebeden ; ik dank U voor uwe
liefde en zorgen. Vreest God, gelijk gij van huis uit
geleerd hebt.
Bloedverwanten en kennissen, bidt voor mij.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

Sanderus Oudenaarde

zijne kinderen en kleinkinderen;

Achiel, Camille en Leonie,
Mijnheer en Mevr. Cyriel DEMOEN-VAN CAUWENBERGHE en zoon Camille,

Mijnheer en Mevrouw Arthur DAVER-DEMOEN,

Paul en Michel,
Mijnheer en Mevrouw Edgard DE SMET-DEMOEN en kinderen Gaston,

Mijnheer en Mevrouw Maurice DEMOEN-MARTENS en dochter Christiane,

Mijinheer Achiel DEMOEN en kinderen Marc en Claire,
Mijnheer Georges DE GROOTE-DEMOEN t en kinderen Paula, Martha,

Mijnheer Michel DEMOEN,

De familién DEMOEN & PAEPE.
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