Mijn schild ende betrouwen zijt Gij,
O God mijn Heer
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmer meer.
(Wilhelmus)
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VANDAAG NEMEN WIJ AFSCHEID VAN

Bert DE MOOR
Echtgenoot van
Paula DE GROOTE
op 30 juni 1975 te Gent overleden
in de leeftijd van 59 jaar.

Toen de lente in het land kwam en de
natuur weer alles tot jong leven bracht,
zagen wij met lede ogen dat voor Bert het
onontkoombare einde naderde. Nu de zon
haar hoogste punt aan de hemel bereikt,
vertrouwen wij hem toe aan de aarde van
zijn dierbaar Vlaanderen.

Bert was een van de velen wiens leven
getekend was door de verscheurdheid van de
dertiger jaren, de stormachtige gebeurtenissen
van de tweede wereldoorlog, de verdwazing
van de repressietijd, de hardbevochten weder-
opstanding. In al die stormen en ook later,
toen het stiller werd rond de mensen van
zijn generatie, bleef hij trouw in de liefde
voor zijn Vlaamse volk.

Door zijn stille eenvoud, zijn rechtschapen-
heid, zijn onverdroten werklust, zijn vriende-
lifke omgang met de mensen en zijn hulp-
vaardigheid heeft hij zich vele vrienden
gemaakt.

Om al deze schoonmenselijke gaven van dit
rijkgevulde leven danken wij de Heer.

Heer zo gij niet wordt bewogen
door het breken van zijn stem
door de droefheid in zijn ogen
is bij niemand heil voor hem.

Voor uw medeleven en uw gebed danken U

Paula De Groote
Geert en Marleen Van Coillie-De Moor
Elke en Bram Van Coillie

De familie
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