Dankbare herinnering
. aan de heer

Jerdbme DE MOOR

weduwnaar van mevrouw Anna Geers

geboren te St.-Lievens-Houtem op 8 juni 1913
en godvruchtig overleden in “Home Floreal” te
Zottegem op 27 oktober 1997, gesterkt door
de H. Sacramenten der zieken.

Oud-strijder - Krijgsgevangene
Vereremerkt onderofficier Vrijwillige
Brandweer Zottegem
Titularis van meerdere eretekens

John-Paul en Cécile De Moor-Haegeman en
kinderen,

Luk en Anny De Moor-Van Nuffel en kinderen,
Christiaan en Nadine De Moor-Meirpoel en
kinderen,

De families De Moor, Geers, De Winne,

Mertens en Goedertier danken u voor de
blijken van deelneming in hun rouw.

Het wordt heel stil,
heel stil en vaag
horen we nog jouw stem.

Het wordt heel stil vandaag,
je hebt de kring gesloten,
van dit einde

een begin gemaakt.

Zo tellen wij de herinneringen
en de overblijvende dagen,
vooraleer ook wij

weer reizen gaan.

Het wordt heel stil ...
H. Leroy

Namis in de decanale kerk te Zottegem

op zaterdag 22 november 1997 om 17.30 uur.
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