Wees gegroet, o Kruis, mijn enige hoop !

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Paula DE MOTTE

weduwe van de Heer
VICTOR DELESTRE,

geboren te Zarlardinge op 8 november 1906
en godvruchtig overleden in het Stedelijk
Ziekenhuis te Geraardsbergen

op 21 januari 1973, voorzien van de HH.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Wie God vreest moet de dood niet vrezen,
want zij zal hem een bron van geluk zijn.

Wat is zeker tenzij de dood ? Wat gij he-
den zijt, dat weet gij nu, maar het is onbe-
kend wat gij morgen zult wezen. (H. Aug.)

God heeft de dagen van haar lijden verkort
en haar waardig bevonden de eeuwige zalig-
heid in te gaan. Gelukkig de mens die zo
leeft, gelijk hij wenst in zijn stervensuur ge-
vonden te worden. (H. Joh. Dam.)

Beminde kinderen en kleinkind, uw blijven-
de zorg, uw innig meeleven met mij, zijn
steeds een steun geweest om door het lijden
heen toch gelukkig te zijn. Moge de Heer U
allen belonen om al wat ik van u ontvangen
heb.

Bidt voor mij en blijft mij gedenken tot
wij eens samen opnieuw, voor eeuwig vere-
nigd, gelukkig zullen samenleven in het he-
melse Vaderhuis.

Beste bloedverwanten en vrienden, schenkt

mij ook een vurig gebed tot lafenis van mijn
ziel.

De families DE MOTTE, MOREELS, DELESTRE
en BAUWENS,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank u.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




