Op U blijft ook mijn ziel vertrouwen, Heer...
t
In gelovig vertrouwen nemen we biddend afscheid
van DE HEER

Désiré, loseph DEMULDER
echtgenoot van Mevrouw Anna GEVAERT

geboren te Oudenaarde op 2 maart 1899 en al-
daar schielijk overleden op 27 maart 1974.
Onverwacht werd hij weggenomen uit zijn ge-
liefd midden. Zijn heengaan doet ons denken
aan het woord van de Schrift: ,,De dood komt
als een dief in de nacht’’. — steeds verrassend,
als een spelbreker in het leven van de mens.
Wij voelen onze onmacht om een verhelderend
antwoord uit te spreken, tenzij wij in geloof en
diep vertrouwen ons gaan wenden tot de Heer.
In het ondoorgrondelijk mysterie van dood en
leven, brengt de Verrezen Heer het hoopvol uit-
zicht op Nieuw Leven.

Wij bidden dat ook hij mag delen in dit nieuwe
leven.

Het weze een bekroning voor zijn inzet onder
ons. Wij hebben hem gekend als een rechtscha-
pen, vriendelijk en gedienstig man en arbeid-
zaam. Het was een man die hield van vriendschap
en van vrede. Een man om van te houden, waar-
van we dankbaar afscheid nemen.

Dierbare echtgenote, we hebben samen lief en
leed gedeeld en waren in de zorg en aandacht
voor mekaar, steeds diep gelukkig. lk dank u
voor dit zelfvergeten leven, dat gij met mij hebt
willen delen.

Goede zoon, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren, gij waart mijn vreugde en mijn zorg. Het
valt me zwaar u nu reeds te verlaten. Ik blijf u
dankbaar voor uw liefde en genegenheid.
Goede familieleden en vrienden, vergeet mij niet
in uw gebed. Zo blijven wij, ook in de dood,
steeds dieper met elkaar verbonden. Hij ruste in
de vrede van de Heer!

geboren Anna GEVAERT,

Mevrouw Désiré, Joseph DEMULDER,

zijn echtgenote ;

zijn zoon ;

De Heer Lucien DEMULDER - t SPELEERS,

De Heer en Mevrouw Daniél MESTDACH - DEMULDER en kinderen,

De Heer en Mevrouw Guy DEMULDER - EECKHOUT,

Jongeheer Frank DEMULDER,
Jongeheer Geert DEMULDER,

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

VERTRIEST en VAN HERREWEGHE

GEVAERT,

De Families DEMULDER,

UW DEELNEMING EN UW GEBED HIELPEN ONS IN ONZE DROEFHEID.

DAAROM DANKEN WIJ U VAN HARTE.

sanderus




