Blijf mij nabij wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis,
wanneer geen mens mijn hulploosheid ziet,
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.

T
GEDENK IN VROOM GEBED

Gustaaf, Isedoor DE MULDER

weduwnaar van
Marie-Octavie YAN DE PONTSEELE
Geboren te Sint-Maria-Lierde op 25 april 1905
en godvruchtig overleden in het Stedelijk Zie-
kenhuis te Geraardsbergen op 7 juli 1986.

Gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

In alle stilte, de stilte waarin hij geleefd heeft,
is Gustaaf De Mulder ingeslapen. Heel zijn le-
ven is hij 'n nadenkende, stil-werkende, hand-
vaardige en zwijgzame man geweest.

Geen ophefmakende woorden. Geen zelf-over-
schatting. Geen drang om op de eerste rij te
staan

Metser van beroep heeft hij de stenen in ste-
vige mortel gelegd. Ze nadien opgevoegd. Hij
deed z'n werk nauwkeurig en werkte het af.
Verder was hij, zonder er op te boffen, in alle
handen goed. Rustig en overzichtelijk bekeek

hij de dingen. Wat hij zelf kon doen, probeer-
de hij. Zo bouwde hij z'n huis en doening.

Is dat de reden dat hij zo'n schone levens-
avond heeft kunnen hebben | Ja !

Hoe goed was hij bij zijn zoon en schoon-
dochter en hun gezin. Hij kon gaan en staan,
zitten, wandelen en knutselen wat hij wilde.
In de stilte van huis, tuin en veld is hij stil
overgestapt naar de eeuwige stilte van het
eeuwig licht, op één dag !

Hij ruste in de stilte van de vrede die de stil-
len van te lande is toegezegd. Onze Vader....
Weesgegroet .... Heer, God, wees hem en ons
allen genadig.

De families DE MULDER, VAN DE PONTSEELE
DUBUISSON en SURDIACOURT.

danken u oprecht voor de blijken van deelne-
ming in hun rouw en voor uw gebed.

Drukkerij Haelterman - Waarbeke.




