Barmhartige Jezus, dat Uw genade zich ontferme
over de ziel van hem, welke heden voor U komt te
verschijnen.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HUBERT DE MULDER

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Leontine De Pooter

geboren te Pironchamps, de 16 Januari 1874, en
godvruchtig overleden te Sint Martens-Lierde op
Allerzielendag 1953, gesterkt door de H. H. Sacra-
menten der stervenden.

Hij was een rechtschapen man, zachtmoedig en
goed, bemind van God en van de mensen: zijn
gedachtenis zal in zegening blijven.

Waarom was mijn kwaal zonder hulp en onge-
neesbaar ? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt
volgens uw heilige wil. Sap. IX.

Want de dood die hij stillekens zag aankomen
verschrikte hem niet, maar versterkt door een vast
Gods-vertrouwen, aanvaardde hij ze met een gerust
gemoed en ontsliep zacht in de Heer.

H. Marg. M.

Troost U, duurbare echtgenote, kinderen en
kleinkind, het is Gods wil dat ik U verlaat : wel-
haast zien wij elkander weder voor alle eeuwigheid.
Bliift intussen elkander beminnen en vergeet mij
niet in uwe gebeden. Vaartwel, tot wederziens in
de Hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.

Uitg. M. De Vos, St Martens-Lierde.

De familie DE MULDER,
De familie DE POOTER,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hen betoond bij het overlijden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.
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