" In ieder mens schuilt een geheim,
een hoge vreugd,
een diep verdriet,
een roos en een vergeet-mij-niet .
(Firmin Van Alboom)

-l- Moeders gaan maar sterven niet
Ze leven om te geven
HERINNERING AAN Zolang men moeders kind’'ren ziet
MEVROUW Zolang zal moeder leven.

IVONNE DE MULDER

echtgenote van de Heer

ACHILLE DE STERCK
De families DE MULDER, DE STERCK,
VAN DER SCHUEREN en ROBIGNON,

danken U voor uw gebed en uw

geboren te Idegem, op 26 september 1917
aanwezig zijn in deze moeilijke dagen.

en godvruchtig overleden te Ophasselt,
op 20 oktober 1986,
gesterkt met het H. Oliesel.

Lid van de bond der gepensioneerden. 0.-L.-Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons.

Alg. rouw: J. Van Den Driessche - 054/412550




