Geloofd zij Onze Heer Jezus Christus !
Hij is het die ons zegt: «wie in Mij gelooft, zal
niet sterven.»

GELOVIG AANDENKEN AAN
DE HEER

Jerome DE MULDER

Weduwnaar van Mevrouw

Gabrielle BRONDEEL

geboren te Oosterzele op 30 mei 1906 en god-
vruchtig overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis
te Zottegem op 7 september 1987, gesterkt door
het H. Sakrament der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.
Geboren en getogen Oosterzelenaar, eenvoudig
man, trouw stil christen tot en met de Zondags-
mis en sympatie voor alwat de parochie te be-
leven geeft.
Jerome geloofde in God en geloofde in het werk
dat te doen stond omdat God daarmee te maken
heeft: «U zult doen om wél te doen in Uw leven,
U zult doen wat van U verwacht mag worden
voor mensen naast U.»

Jerome, geen mens die U mocht bezig zien met
Uw ziek vrouwtje, Gabrielle, kan er aan twijfe-
len dat U gepoogd hebt, dag na dag, jaar na
jaar Haar nabij te zijn en te blijven! Zodoende

hebt U voor Haar dat grote kruis menselijk-
draagbaar gemaakt. Het mocht U een grote
vreugde zijn en een stille fierheid, dat Zij U daar-
voor dankbaar was ! Wat kan de Heer, die Gij
hebt gediend in Uw vrouwtje, die dan toch je
"'dichtste naaste’ was, anders dan tot U zeg-
gen : «Kom erin, in mijn vreugde, want lk was
ziek en Gij zijt niet van mijn zijde geweken !»
Beste broers, vaartwel in diezelfde liefde voor
mekaar. Richard, ik bedank U om uw trouwe
broederliefde in ons gezin en steeds opnieuw,
nu vooral in de laatste weken. God zegene U en
al de Uwen, beste broers.

Beste Familieleden, het moge U goed gaan in
vrede en hoop.

Trouwe Buren en Vrienden van ons Dorp: be-
waart mijn aandenken in geloof.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons,
kwetsbare mensen, nu en altijd. Amen.

De families :
DE MULDER, BRONDEEL, WAEYTENS
en DE NEEF,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
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