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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Martha DE MULDER

Echtgenote van Mijnheer
Remi DE JAEGHER

geboren te Oosterzele, de 28 januari 1928 en godvruch-

tig overleden in het Akademisch Ziekenhuis te Gent,
de 11 januari 1970.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zwaar-zieken.

God, als we denken aan deze zo innig geliefde echt-
genote en moeder, aan haar nooit aflatende zorg voor
haar gezin, aan haar bereidwillige behulpzaamheid en
moedig karakter, hoe zwaar valt dan het offer dat al
haar dierbaren moeten brengen bij haar vroegtijdig
heengaan. En toch, Heer, Uw heilige Wil zullen we
aanvaarden, hoewel met pijn in het hart.

Moeder is dood... maar moeder leeft en blijft leven,
niet alleen in haar beeltenis aan de wand, maar in de
beeltenis van haar kinderen en in hun harten, en in de
hemel in het hart van God zelf. Haar liefde sterft niet,
want ze reikt tot over de grenzen van de eeuwigheid.

Beste Man, Kinderen, Ouders en Familieleden, we
hielden allen zoveel van elkaar. Bidt nu voor mij en
volgt het voorbeeld na dat ik, naar best vermogen,
getracht heb te geven. De Heer zegene U en moge Hij
ons eenmaal in onvergankelijke liefde en trouw met
elkaar weer verenigen.

Ik dank U voor al de liefde, die gij mij betoond hebt
en ik zal voor U ten beste spreken bij de hemelse
Vader.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Uitg. Jozef Rydant, koster, Oosterzele.

Mr Remi DE JAEGHER,
Mr Paul DE JAEGHER,
Mr Freddy DE JAEGHER,

DE CORTE en VAN

DE JAEGHER,

De families DE MULDER,

HEDDEGEM,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in hun

rouw, betuigen U hun innige dank.




