«Heer, hij die Gij liefhebt is gestorven» (Joh.)

e

Dankbare herdenking aan de Heer

Maurits, Remi DE MULDER

zoon van wijlen
Georges en Euphrasie BULTINCK

30 jaar zanger van de Ankerkerk.
Geboren te Oosterzele op 5 augustus 1934 en

er plots overleden op 20 december 1982. Be-
geleid door de gebeden van de H. Kerk.

Na de rustige tijd van voorbereiding op het
kerstfeest komt het nieuws van het plots over-
lijden van Maurits hard aan. Langzaam moet
de werkelijkheid tot ons doordringen, willen
wij als gelovigen Jezus woorden nastamelen
«Uw Wil geschiede».

Goedheid en rechtvaardigheid zijn de scho-
ne menselijke deugden die wij zo ervaarden
in deze levenslustige jonge man. Daarom werd
hij zo graag gezien, ook om zijn blij karakter
en guitige kwinkslagen.

Vooral was hij een gelovig man. De paro-
chie dankt hem voor zijn inzet voor de ver-
fraaiing van de Ankerkerk. Graag en kundig
zong hij met het Ankerkoor en in zoveel uit-
vaartdiensten.

Hij wist God te erkennen in de kleurrijke
wisseling van de seizoenen en Hem te dan-
ken voor de vruchtbare velden, waar zo vele
jaren het werk van zijn handen bekroond werd
in een rijke oogst.

Heer God het valt ons hard afstand te doen
van deze goede man, die ons met zijn een-
voudig hart zo nabij en genegen was;
Voor een stuk onbegrijpend staan wij met zijn
huisgenoten gebogen om het leed van zijn
heengaan. Toch willen wij naar Uw woord
aanvaarden, dat het zaad zoals hij het vaak
met vlotte vaardigheid uitstrooide, eerst moet
sterven om rijke vrucht te kunnen dragen.
Wenk hem welkom Heer, zoals eens de een-
voudige heersers. Laat hem het kerstlied dat
hii U ter ere hier inoefende en aanbidding
voor uw Troon in eeuwige Kerstvreugde uit-
zingen.

Mag hij van bij de Heer een voorspreker
zijn voor zijn familie, aan wie hij zo gehecht
was in zorg, huiselijkheid en werkzaamheid.

Bij de vele vrienden zal zijn gedachtenis
bestendig blijven in het regelmatig gebed.

Hij rust in vrede.

Zijn zuster, broer, schoonzuster, schoonbroers,
neven en nichten,
De familie De Mulder en Bultinck,

danken U voor de blijken

van g genheid en uw gebed
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