Wij roemen in 't Kruis van de Heer

Jezus Christus.

In Hem is ons Heil, ons Leven en Verrijzenis,
door wie wij verlost en bevrijd zijn.

.'.
Bid voor de ziel van de Heer

THEOPHIEL DEMUYTERE
weduwnaar van Mevrouw ALICIA DE LOOF,

geboren te Kruishoutem op 25 mei 1897 en
godvruchtig overleden in het rusthuis Sint-
Petrus te Kruishoutem op 1 maart 1983,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten en
de Pauselijke Zegen.

Lid van de bond der gepensioneerden.

— Iedereen heeft hem stilaan zien achteruitgaan.
Toch bleef Theophiel moedig volhouden. Ook al
kon hij zelf zijn boodschappen niet meer doen,
toch wilde hij in zijn vertrouwd huis blijven.
Hoe kon het ook anders ... er zaten herinnerin-
gen van méér dan 50 jaar aan vast.

— Zijn kinderen hadden het al lang begrepen.
Hoe sukkelachtiger vader werd, hoe meer zij
samenspanden om in onderlinge afspraak te zor-
gen voor vader en hem het gelukkig gevoel te
geven, gedragen te worden door zijn dankbare
kinderen.

Het eten, de verzorging, het opvullen van de
zondag met als sluitstuk de zondagsmis ; al die
taken moesten onder allen verdeeld worden.
Maar zegt men niet : liefde is vindingrijk ! En
het verliep goed, tot vreugde van allen.

Het lag in de lijn van hun opvoeding.

— Evenmin was er verwondering over het feit
dat vader hen tot zijn laatste uur met goede
raad bleef omringen en deze raad, bij elk bezoek,
Gods kracht meegaf in een kruisje op hun voor-
hoofd. Zij waren er uiterst dankbaar en gelukkig
om.

Het lag in de lijn van wat zij altijd hadden gezien.
Zij herinnerden zich hoe goed vader had gezorgd
voor moeder tijdens haar laatste ziekte. Vader
was in hun ogen uitgegroeid tot de échte vader-
figuur.

— Plots is hij van ons heengegaan. Christus
Kruis was ziin Kkracht.
Daarom bidden wij met hem, hopend op een
eeuwig weerzien

O Dierbaar Kruise Gods,

bebloed, bezweet, begoten

met tranen, laat, van U

te mij, nen schicht geschoten,

vol liefde, treffen mij,

en zij, voortaan,

aan u mijn herte vast,

om nooit meer los te gaan ! (G. Gezelle)

De kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen ;

De families DEMUYTERE - VAN LAERE en
DE LOOF - STROBBE

danken U voor de blijken van deelneming
en uw gebeden. '

Rouwdienst J. Meersman Kruishoutem
Drukk. Vanderhaegen Kruishoutem




