Al wordt mijn lichaam afgebroken,
al sterft mijn hart,

Gij zijt mijn rots mijn God,

de toekomst die mij wacht.

Met dankbare liefde gedenken wij

ZUSTER JEANNE
ANNA DE NAEYER

Geboren te Zottegem op 4 augustus 1897, geprofest

op 24 november 1921, naar haar Schepper teruggekeerd
te Zottegem op 5 juni 1987, gesterkt met de

HH. Sacramenten der zieken.

Eerwaarde Heer Directeur

De Zustergemeenschap en de Familie
danken U oprecht voor uw gebed

en de blijken van christelijke deelneming

Moeder Jeanne en . . . Lebeke : twee begrippen die
onafscheidbaar met elkaar verbonden blijven voor
allen die haar daar gekend hebben.

Meer dan 60 jaren heeft deze kloosterzuster haar
persoon, haar talenten en haar tijd beschikbaar gesteld
voor zoveel generaties van mensen te Lebeke. Haar
beste krachten heeft zij gegeven voor het onderwijs
van de kleuters, haar zorg voor zang en spel bij de
goddelijke diensten in de kerk.

Voor velen was zij de moeder bij wie zij hun nood
mochten klagen. Zij was heel en al luisterbereidheid
en niemand keerde onvoldaan naar huis terug. Doch
al wat zij gedaan heeft gebeurde zo eenvoudig, zonder
aanstellerigheid, zonder berekening ; in hartelijkheid
en gemeend.

Haar gebed bevruchtte haar werk. Haar godsvrucht tot
Maria en de Goddelijke Voorzienigheid was haar
steun.

Toen kwam de ziekte . . . de eerste . . . 't zou de
laatste zijn. Ze aanvaarde ze in volle overgave, zonder
klagen, betrouwend op de Heer.

Beste familie, oversten, medezusters en verpleegsters
hartelijk dank voor de goede zorgen, de troost en
opbeuring me steeds geschonken.

We blijven elkaar ontmoeten in het gebed.

H. Moeder van God, H. Franciscus bidt voor ons.
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