Gedenk dankbaar in
uw gebeden

DE HEER

Germain DE NAEYER
echtgenoot van Louise BLONDELLE

Hij werd geboren te Elst op 11 mei 1925 en is
overleden te Ronse op 28 augustus 1995, voor-
zien van de ziekenzalving.

De families DE NAEYER, TAILDEMAN en
BLONDELLE, VAN DE VIJVER danken U voor
het blijken van uw medeleven in de rouw die hen
treft.

Namis op donderdag 28 september 1995 om 19 u.

Rowssoonton " Paumeralia" PBrakel - 055/42.84.80

Liefste Bonneke,
Gij hebt ons in stilte verlaten, maar jouw liefde is nog
heel dicht in ons midden. Steeds stond je klaar voor
ons en voor iedereen en waar je kon hielp je graag
een handje mee. Als metser bouwde je een gezellige
thuis op voor je vrouw en je vijf kinderen. Ook van je
zeven kleinkinderen hield je zielsveel en je hondje
"Snoopy" kon niets verkeerd doen. In de familiekring
werd je genaamd "Bonneke". Niemand kon ooit over
Jou een kwaad woord spreken, steeds was je goed ge-
zind en tot de laatste blik kon je het woordje "nee" niet
over je lippen krijgen want alles was goed voor jou.
De grootste hobby in je leven was duivenmelken. le-
dere zaterdag ging je met je bromfiets je duiven inkor-
ven. Ook ging je graag wandelen, samen met méke
deed je mooie uitstapjes naar plekjes waar je van
hield. Maar helaas nu moeten wij je aanwezigheid
missen, want daar lig je nu zo rustig zonder pijn en
zorgen om in vrede naar de Hemel te gaan. Het zal
niet gemakkelijk zijn de leegte die je achterlaat op te
vullen, maar ik ben ervan overtuigd dat je vanuit de
Hemel met ons begaan zult zijn.
Bedankt Bonneke voor alles wat je gedaan hebt heel
Jje leven.

Katty, in naam van gans de familie.







