Als de graankorre! in de aarde valt en
sterft, brengt hij veel vrucht voort.

T

BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

JEAN DE NAEYER

echtgenoot van Mevrouw
RITA VERBEURGT
geboren te Leeuwergem op 22 oktober 1944
en godvruchtig overleden te Zwalm
op 17 juli 1987.
Gesterkt door de H. Sakramenten
in extremis.

Om uw deelneming in rouw en gebeden

danken U :

Rita Verbeurgt, zijn echtgenote ;

Isabelle De Naeyer, zijn dochter ;

De families De Naeyer-Ribbens en
Verbeurgt-Angenon.

Namis : zaterdag 22 aug. 1987 te 8.30 uur.

Begraf.-funerarium de pauw-moreels
druk darragas

Iicer onze God,

Gij alleen kent onze dagen,

en wij ervaren hoe broos een mensenleven is.
In wel en wee heeft Jean getracht

U trouw te dienen.

Hard heeft hij gewerkt voor vrouw en kind,
tot zijn hart het niet meer kon verwerken.
Toch ervaarde hij dat zijn naam geschreven
stond in de palm van uw hand.

Nu zijn wij sprakeloos, verward en
vragen houvast.

In geloof vermoeden wij dat dit vroege
afscheid uiteindelijk toch zijn zin heeft
in uw eeuwig raadsbesluit.

Daarom vragen wij, nu de dagen van dit
leven plots ten einde zijn,

dat Gij deze man uw barmhartigheid
zoudt betonen ;

dat hij onsterfelijk gelukkig mag zijn bij U;
en mocht hij soms gezondigd hebben

wil hem genadig zijn en de vrede schenken

in uw onvergankelijk licht.




