De wijzer wijst elk uur en tijd

Maar 't uur niet dat gij schuldig zijt

Te sterven. — Zijt dus voorbereid

De wijzer wijst naar d’eeuwigheid. G.G.

.l.
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Kamiel DE NAYER

echtgenoot van Mevrouw
ZULMA TAILDEMAN,

geboren te Elst de 2 augustus 1897 en er
haastig overleden de 10 augustus 1960,
gezalfd met het H. Oliesel.

«Ik zal komen als een dief in de nacht en op
'n uur dat gij mij 't minst verwacht».

De gedachte aan de dood leert ons de zonde
vluchten, de wereld en zijn eer verachten, zich
zelf overwinnen en een deugdzaam en godvruch-
tig leven leiden. (H. Bonaventura)

Kamiel was een zachtmoedig en gedienstig
man, die de achting genoot van allen die met
hem omgingen. Hij stamde uit ’'n ambachtersge-
zin, waar hij als jonge knaap de arbeid leerde
waarderen en beminnen.

Als kristen mens kweet hij zijn plichten en
streefde er naar samen met moeder de vrouw
om aan zijn kinderen een goede opvoeding te
bezorgen. Moge de Algoede hem barmhartig
wezen en hem de eeuwige beloning schenken
die hij aan zijn getrouwe dienaren beloofd heeft
na dit leven.

Beminde echtgenote, mijn haastig heengaan is
voor u 'n zware beproeving, maar schep moed
en vertrouw op de Heer; en gij mijn dierbare
kinderen en kleinkinderen, beurt moeder op
door uw dienstvaardigheid, leeft steeds als goe-
de kristenen, dan zien we eens elkaar terug
hierboven.

Beminde bloedverwanten en vrienden, ver-
geet mij ook niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

De families DE NAYER, TAILDEMAN,
VAN DEN DAELE, VAN WYMEERSCH,

zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst




