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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Marie-Louise DE NAEYER

weduwe van Omer HOEBEKE,
geboren te Zegelsem op 11 juni 1898 en
godvruchtig overleden te St.-Kornelis-
Horebeke op 9 augustus 1981, voorzien
van de HH. Sakramenten der zieken.
Medestichtend Bestuurslid van de Kriste-
lijke Bond van Gepensioneerden.
Lid van de K.V.L.V. en alle godvruchtige
genootschappen.

Onze betreurde moeder was schoon van
eenvoud en bescheidenheid. Haar vriendschap
was ongekunsteld en oprecht. De liefde voor
haar kroostrijk gezin heeft ze getoond zon-
der overvioed van woorden, maar in alle da-
den van haar dagelijks kristelijk leven.

Dit leven is samen te vatten in noeste
arbeid, vroom gebed en heldhaftig lijden.
Met een sterk geloof en heldere geest heeft
ze haar gelouterde ziel edelmoedig aan haar
Schepper en Verlosser teruggegeven.

Het stemt ons gelukkig en dankbaar, te
hebben beleefd hoe ze haar leven en gezin
heeft geleid, bezorgd, vol toewijding voor
haar kinderen, steeds bereid zich in te zet-
ten met een nooit aflatende ijver. In haar
huiskring en in de schone gezinnen van haar
kinderen vond ze rust, vrede en geluk.

Louise was daarbij steeds even goed en
vriendelijk voor alle medemensen die met
haar door het leven mochten gaan.

Lieve kinderen, kleinkinderen en familie,
God weet en ook gij, hoezeer ik U heb
liefgzchad. Samen met vader heb ik getracht
U het voorbeeld te geven van een trouw,
kristelijk leven, waarin ook de regelmatige
zondagsmis in onze parochiekerk voorrang
kreeg. Daar heb ik voor het altaar van O.-L.-
Vrouw veel voor U allen gebeden en geof-
ferd. Tracht nu mijn leven na te volgen,
elk in uw roeping. Hartelijk dank voor uw
kinderlijk, blijvende genegenheid en vooral
voor uw steun en begrip tijdens mijn laat-
ste levensdagen, die ik dank zij U, in mijn
geliefde thuis mocht beleven.

Aan allen «vaarwel », tot we eens met
vader samen zijn in de hemel, waar er al-
leen nog geluk met God en zijn heiligen is.

H. Cornelius en H. Rita, b.v.o.

De familie DE NAEYER, HOEBEKE,
DE BLEECKER, YSEBAERT,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




