De wereld is een schouwtoneel
Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.

T

TOT VROME NAGEDACHTENIS AAN
MEVROUW

Oda DE NAEYER

weduwe van de

Heer Jozef VAN DEN DRIESSCHE,
Geboren te Elst op 28 februari 1904 en god-
vruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek
te Brakel-Opbrakel op 16 oktober 1981, voorzien
van de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.
Lid Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

In gelovig vertrouwen is Oda de eeuwige
rust ingegaan.

God geeft aan eenieder zijn rol in schep-
pings- en verlossingswerk. Van kindsbeen af
deelde Oda de zorgen van een zeer groot gezin
en speelde een grote rol tussen oudere broers
en jongere. Er waren de blijde mysteries als
de vele «van metserke's » zelf een nieuw
nestje gingen bouwen, maar bij de iweede
geboorte begonnen haar droeve mysteries.
Voorzeker, zij bestuurde haar gezin met ge-
strengheid doch tevens ook met zachtheid, zij
heeft zich vele offers getroost en leefde
uiterharte mee met het wel en wee van
familieleden en geburen.

Goede God, die ons bevolen hebt vader en

moeder te eren, ontferm U genadig over de
ziel van deze moeder, wil haar uw overvloe-
dige barmhartigheid schenken omwille van haar
gelovig bijwonen van de H. Mis en omwille
van haar gelouterd leven.
Beste kinderen allemaal en vele familieleden,
mijn taak is volbracht. Vooral U mijn dochter,
die binst mijn leven mijn zorg, maar ook
mijn rechterhand waart, heb goede moed. Gij
weet dat uw genegenheid er nodig is voor
« ons allen ». Wederkering blijven we vere-
nigd in een vroom gebed.

Dat verwacht ik ook van U, geburen en
gepensioneerden. Dank aan het verplegend
personeel van de St.-Franciscuskliniek om ge-
duldige zorgen vooral de laatste weken. In
lief en leed help elkander. Dan mogen we
hopen op een blij weerziens.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid
voor ons !

De families :
DE NAEYER, VAN DEN DRIESSCHE,
VAN DEN DAELE, COPPENS,
danken voor de blijken van kristelijke deel-
neming.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel
Begrafenissen Amand Marroyen - Brakel




