"Zij was een van die volkse vrouwen,
rechtuit en met een rauwe stem,
gerijpt door negentig jaren leven,

en dagen, nachten van gebeden.

Zois er dank in onze rouw

om 't voorbeeld van haar trouw."

(L. Vercruysse)

Dit weze een dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Philomena DE NAEYER
weduwe van de heer Albert DEPREZ

Geboren te Elst op 4 juni 1909
en overleden in Huize Roborst
te Roborst op 18 mei 2002,
begeleid door het gebed van de Kerk.

De kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen danken u
voor uw blijken van medeleven.

Namis op zondag 23 juni 2002 om 10.30 uur
in de parochiekerk te Elst.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49

Moeder Philomena stamde uit een andere
tijd, de tijd van toen. Geboren te Elst, op het
Klein Kapittel. Zij was het tiende kind uit een
gezin van 14 kinderen. Ze groeide op in een
moeilijke tijd, v66r en tijdens en na de eerste
wereldoorlog. Een hele opgave voor vader
Gustaaf, die metser was, om al die mondekens
te vullen. Van kleinsaf heeft Philomena dan
ook leren werken, inspringen in het huishou-
den, en heeft ze de zin gekregen voor een-
voud en soberheid. Op 21 maart 1931 huwde
ze met Albert Deprez. Samen brachten ze op
hun beurt drie kinderen groot. Ook toen was
het hard werken: met zovelen uit onze streek
trok vader elke dag op met de "fosse-trein",
om het dagelijks brood op de tafel te brengen.
Moeder Philomena stikte handschoenen, om
het huishoudelijk budget wat te ondersteu-
nen. Na de dood van haar man in 1969 zat zij
alleen. Echter niet voor lang. Want ze kende
een gelukkige oude dag: ze vond een veilige
"thuis" bij haar dochter Angeline. Dat is het
schone in het leven: eerst zorgt de moeder
voor de dochter, nadien zijn de rollen omge-
keerd en is het de dochter die zich over haar
moeder ontfermt... Op een maand na, be-
reikte Philomena de leeftijd van 93 jaren.
Daar was ze heel fier op. Haar heengaan
schept een leegte in het huis. Hoe meer men
tijd heeft "verloren" in een ander, hoe groter
achteraf het gemis.

Moge zij rusten in Gods vrede.




