Bemind van God en van de menschen blijft hare
gedachtenis in zegening. Eccl. 6, 33.
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Met betraande oogen en gebroken harten bidden
wij samen met onzen Heiland : Vader, niet mijn wil
maar Uw heilige Wil geschiede.

Deze goede moeder heelt veel gebeden en veel
gewerkt.... :

Veel gebeden omdat ze diep overtuigd was dat
biddende handen altijd schoon zijn, dat een biddend
moederhart machtig is, dat de mensch enkel groot is
wanneer hij knielt voor God.

Veel gewerkt heelt deze moeder voor haar gezin
van den vroegen morgen tot den lalen avond, en dit
zonder klagen en met een opgeruimd gemoed, haar
werk werd een ononderbroken gebed door de op-
dracht van den dag : Heilig Hart van Jezus ik draug
U op door het Onbevlekt Hart van Mariaal de gebe-
den de werken het lijden van dezen dag....

Wij danken U Heer dat Gij ons zulk een goede
moeder geschonken hebl, die slechts voor U en voor
ons leefde ; een moeder die ons leerde werken maar
ook bidden ; een moeder die ons leerde gelooven, ho-
pen en beminnen,

Beminde echtgenoot en kinderen, ik ga bij den
Heer om Hem te zien, Hem te beminnen en eeuwig
van Hem te genieten. lk ga naar het Vaderhuis waar
God alle tranen afdroogt en waar wij eens samen zul-
len gelukkig leven.

Vaartwel en leeft schoone zooals moeder u steeds
leerde door haar levendig geloof en haar onwankel-
baar betrouwen in de goddelijke Voorzienigheid en
0. L. V. van den Oudenberg.

Beminde kinderen blijft bidden en werken zooals
ik u voordeed zoo zult gij gelukkig zijn en andere
gelukkig maken, zoo zult gij mijne gedachtenis in
eere houden, zoo zal de vrede van Cod uwe harten
vervullen.

H. Hart van Jezus, ik keb betrouwen op U.

0. L. V. van den Oudenberg, bid voor ons.

Drukk. Pauwels, Geeraardsbergen.

De Lamilién De Vaww,
Van Den Berge,
Dlaetens,
Van Damme,

danken voor de blijken van
sympathie en innige deel-
neming in hun rouw.




