De zielen der rechtvaardigen zijn in
Gods hand.
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ZALIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria Helena DE NAUW

echtgenote van de Heer
JULES VAN CLEEMPUTTE

geboren te Voorde op 15 juni 1900 en god-
vruchtig overleden in de kliniek der H.H. Har-
ten te Ninove op 30 juli 1973, gesterkt door de
sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

In de vrees des Heren opgevoed, wandelde de
duurbare overledene in alle eenvoudigheid des
harten, doordrongen van een diep geloof en
van Christus' lering : « niemand is rijker, nie-
mand machtiger dan deze, die zichzelf weet te
vergeten en zich op de laatste plaats wil
stellen ».

In arbeid, gebed en wijsheid, is haar gezins-
leven ongemerkt en stichtend voor de Heer
en de wereld voorbijgegaan. Alleen gelovige
en ernstige mensen waren in staat de waarde
van haar leven te ontdekken en mee te leven.
Bidden wij de Heer, dat wij de waarheid en
de leugen in ons eigen leven durven erkennen,
want dat was de maatstaf, die de overledene

gedurig voor het oog had, omdat zij leefde
geleid door Gods inzicht.

Duurbare echtgenoot, ik dank U voor uw liefde
en trouw. Geliefde kinderen en kleinkinderen,
mijn troost en mijn levenskroon, blijft de
Heer getrouw ; eerbiedig vader en alle men-
sen, zo bewaart gij U zelf. Bidt allen voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De families De Nauw,
Van Cleemputte, Van Der Haegen

en Herpelinck

danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.

Druk. Van Der Bracht A., Voorde.




