Dankbaar aandenken aan

de heer

echtgenoot van mevrouw Anna Vannooten

Geboren te Kester op 25 januari 1936 en
rustig van ons heengegaan
in het Erasmusziekenhuis te Anderlecht
op 30 april 2004.

Stichter van Belangenvereniging
voor Belgische hart- en hartlongtransplantanten
VZW Harten Twee

De strijd is gestreden.
Jouw pijn is voorbij.
Ik probeer te helpen
maar stond er zo machteloos bij.
Je vechtlust was enorm.
Je werd alleen zo moe.
Onze liefde is voor eeuwig.
In mijn hart neem ik je overal mee naartoe.

Anna Vannooten, zijn echtgenote,
zijn kinderen en kleinkinderen,
de families De Neef, Vannooten,
Cornelis en Wauters
danken U om uw medeleven en uw gebed.

Herne, Sint-Petrus en Pauluskerk, 7 mei 2004
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