Een deugdzaam en kristelijk leven is de
voorbode van een zalige eeuwigheid.
.‘.
TOT VROOM AANDENKEN
- aan de Heer
Albert DE NEVE
echtgenoot van Mevrouw
AMANDINE DE GELAS
geboren te Aspelare, op 7 juli 1901 en god-
vruchtig overleden in de Stedelijke Kliniek

te Ninove, op 11 december 1977. Gesterkt
door de H. Sakramenten der Zieken.

Om een schoon en verdienstelijk leven op te
bouwen zijn wijsheid en wilskracht onont-
beerlijk. De dierbare overledene had dit be-
grepen en werkte met ijver en geestdrift tot
zijn doel bereikt was.

Geleid en gedragen door Gods goedheid
heeft hij steeds ten dienste gestaan van de
zijnen en degenen die hem omringden.

Onze vader was eenvoudig en bescheiden,
nooit bedacht op uiterlijk vertoon, wars van
leugen en bedrog : « Hij was rechtvaardig,
hij had een zware taak op zich geladen
een eerlijk man te zijn, in woord en daad ».
Dierbare echtgenote, samen hebben wij ge-
durende meer dan een halve eeuw het wel
en het wee van het leven gedragen. Dank

de Heer voor zijn grote goedheid en bid
om kracht om dit kruis van onze scheiding
gelaten te aanvaarden.

Mijn geliefde kinderen en familieleden, mijn

leven is een streven geweest voor U. Dank

voor uw grote genegenheid en de vele liefde
blijken, welke ik van U mocht ondervinden.

Vooral mijn beste Simonne, dank ik voor de
goede zorgen. Blijf mij indachtig, opdat ook
uw werk een hulp zij in de uitbouw van
Gods Rijk.

Moge de Heer onze dierbare in genade ont-
vangen.

De families :

DE NEVE

DE GELAS

VAN DAMME en
VAN DER HAEGEN

zijn U ten zeerste dankbaar voor :

Uw gebeden

Uw aanwezigheid en
Uw blijken van kristelijk
medeleven.

de braeckeleer-bael, nederhasselt




