Want van die goeden waart gij een
die goud in ’t hart bewaren :

de wereld ziet er over heen,
maar God zal z’openbaren. (P.R.)

T

Vroom aandenken aan

de heer
Oscar René De Neve

geboren te Parike op 17 december 1902 en
godvruchtig overleden te Zarlardinge op
3 december 1989.

Zolang geen inspanning hem te zwaar was
en hij wist wat hij wou, toen beleefde hij
vreugde aan de natuur en zocht hij zijn
broodwinning in het ontluiken en groeien
van plant en vrucht. En met zijn dieren
sprak hij de taal van het vertrouwen en
van de zachtheid.

Zoals een boer dat kan ...

Hij kapt de bomen in het veld

En draaide d’akkers keer op keer.

Zaaide graan met volle hand

En wist dat ook de oogsttijd kwam ...

Zoals een boer dat kan ...

Hij dorste stro en oogst’ het graan
Hij was dood moe, maar fier en blij
Op zondag ging hij naar de Hoogmis
En kaarte tot de boom uit was ...
Zoals een boer dat kan ...

De aarde heeft hem groot gemaakt
Hij koesterd’ haar en vocht ermee
En toen die aarde sterker werd
Vocht hij kort, een laatste keer ...
Zoals een boer dat kan ...

Wij volgen dankend Broeders’ spoor
Zo klaar en stevig voor dees’ tijd
Wij wachten trouw in groot geloof
Op 't weerzien in de Eeuwigheid.

Dierbare Broeder, Zuster en Familieleden.
wij hielden veel van elkaar en u allen
maar vooral mijn petekind Viviane dank ik
voor de genegenheid en zorgen mij gegeven
tijJdens mijn langdurig ziekzijn. Moge de
Heer U de kracht geven om mijn heengaan
kristelijk te verwerken.

Bidt veel voor mij.

De families De Neve en Bouvaert

danken U oprecht voor uw aanwezigheid,
uw gebed en meevoelen in hun rouw.
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