Vuur van liefde, eeuwig leven
nieuwe aarde is uw naam

in uw oord van rust en vrede
doe mij binnen gaan !

.I.

aandenken aan de Heer

Robert DE NEVE

echtgenoot van Mevrouw
Rachel OGIERS

geboren te Zarlardinge op
17 mei 1909 en plotseling thuis
overleden op 29 augustus 1993,
gesterkt door de H. Sakramenten
in extremis.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Een zondagmorgen met zijn eigen sfeer. naar
de duiven kijken ... en totaal onverwachts stopt
het leven voor Robert.

Het is zo moeilijk te geloven!

Toch waren er wellicht de signalen om zich
klaar te maken voor de weg naar de overkant
de voldoening : van een welverdiende rust, de
tijd nemen om te bidden, genieten van de
aanwezigheid van zijn kinderen, uitzien naar het
huwelijk van zijn kleinkind, de zorg om de
andere familie ...

Zovele tekenen van een tevreden man die
samen met zijn vrouw gelukkig in het leven
stond en toch ook heel goed wist: eens komt er
een tijd van afscheid. Met Huub Oosterhuis
bidden wij:

Dat ik kom in U, in vrede.

Dat ik door het vuur gegaan

en mijn laatste leed geleden

komen mag in U, mijn vrede.

Dat Gij mij zult noemen bij mijn naam.

De families :
DE NEVE, OGIERS,
COTTON en SERET
danken van harte voor uw
deelneming in hun rouw.
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