Dankbare herinnering aan

HAchibles (Fubes)
@ M@lj/&

echtgenoot van mevrouw Maria FRANCOIS
Geboren te Liedekerke op 30 augustus 1921
en overleden in het O.-L.-Vrouwziekenhuis
campus Asse op 28 augustus 2006,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Duivenliefhebber.

Lid van de Koninklijke Belgische Duivenbond.

Voor uw deelname in onze pijn
en voor uw gebed danken wij u, de families
DENEYS, FRANCOIS,
VAN DEN BORRE en CEUPPENS

Peter Jules is niet meer.

Reeds maanden was hij ergens anders. Op een plek die
wij niet kennen of verstaan. Een plaats uit het verleden
of de toekomst: we weten het niet.

Een excentrieke, stille en teruggetrokken man met zijn
merkwaardige gewoontes: zo staat hij geboekt.

Hoewel, luisterde je goed dan hoorde je een echtge-
noot, een vader, een grootvader en een vriend met een
verborgen schat aan wijsheid, verhalen en liefde, die
hij steeds met ons wou delen.

Spitste je je oren nog iets beter dan nam hij je zelfs
mee naar zijn kindertijd, van kattekwaad tot zingen op
het hoogzaal. Géén verhaal mocht onverteld blijven.

Peter Jules, vader of Jules betekende voor elk van ons
iets anders. Eén ding geldt voor ons allemaal: hij had
een groot hart en heeft ons allen graag gezien.
Opgroeien met liefde is het mooiste geschenk.

De verlosser is gekomen en heeft zijn lijden en leven
doen verdwijnen. Maar de herinnering aan hem blijft.
Verhalen zullen worden verteld aan onze kinderen en
de kinderen van onze kinderen tot in het oneindige.

Peter Jules blijkt alsnog onsterfelijk te zijn.

Wij houden van jou.
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