Ik ben van God en wil naar God terug.
De goede God zal mij een lichtje geven,
dat mij zal lichten tot in het eeuwig leven. Mahler.

T
BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

ALBERT DEN HAENE

echtgenoot van Mevrouw
MARIA CALLAERT
geboren te Ronse op 10 september 1908

en er godvruchtig overleden op 28 december 1983,
gezalfd met de H. Olie.

Gij hadt hem een geest gegeven, die aan U dacht,
een hart dat U beminde, een ziel, die U begreep.
Hij was met heel zijn leven aan U gehecht.

H. Augustinus

Gesproten uit een echt kristelijke familie is hij
het hele leven trouw gebleven aan zijn godsdienst-
plichten. Moge hij voor altijd Gods goedheid onder-
vinden.

Mijn goede vrouw, voor U is de slag hard. Steeds

waren we samen en alle vreugde en pijn hebben
we gedeeld. Wees sterk, eens zien we elkaar terug.

Mijn kinderen en kleinkinderen wees mijn woor-
den en voorbeeld indachtig. Gij allen, mijn ver-
wanten en vrienden, bid voor mij.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Rouwdienst Devos, Fiertelmeers, Ronse

Mevrouw Albert DEN HAENE, geboren Maria CALLAERT,

Heer en Mevrouw Robert DEN HAENE-SEYNNAEVE en kinderen,
Heer en Mevrouw René DEN HAENE-AELVOET en kinderen,

De families DEN HAENE, RYCKBOSCH, CALLAERT en HOLLAERT,

danken U voor de blijken van innige deelneming.




