GELOOFD ZI] JEZUS-KRISTUS.
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Cyriel - Petrus  DENIE

zoon van wijlen
Jean-Baptiste en van Rosalie Roeland

geboren te Nederbrakel, de 25 oktober 1894,
en godvruchtig overleden te Opbrakel,
de 30 september 1964,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.
Lid van alle godsdienstige genootschappen

Gezegend is de hemelse Vader, die ons in
zijn grote barmhartigheid, door de opstan-
ding van Jezus Kristus uit de doden, heeft
verwekt tot een nieuw leven dat voor ons is
weggelegd in de hemel. Dan zullen we
juichen ook al hebben we onder: veel
beproevingen te lijden gehad.

(Uit de brief van de H. Petrus).
De duurbare afgestorvene was een vroom
en godvruchtig man. Vreemd aan de ijdel-
heden van deze wereld en de deugd genegen
leidde hij een stil en voorbeeldig leven. De
mens wikt maar God beschikt. Menende nog
enkele rustige jaren te mogen genieten heeft
God hem het offer van zijn leven gevraagd
en de beproevingen bleven hem niet ge-
spaard. Hij heeft ze manmoedig gedragen
en zijn kwaal mocht hem geen hinder zijn
voor de zondagsmis zolang hij kon. Gods
Wil geschiede op aarde als in de hemel.

Duurbare zusters, broeder en familieleden,

wij waren samen zo gelukkig. Ge hebt mij

in mijn nood met de beste zorgen omringd.

Ik dank U voor dit alles. Ik weet dat ge

voor mij zult bidden en mij zo niet zult

vergeten. Tot weerziens bij God in de hemel.
Mijn Jezus, barmhartigheid !

De Familicn DENIE,
ROELAND,
LEMAITRE,

zeer gevoelig aan de genegen blijken van
innige deelneming en vurige gebeden, danken U van
harte.
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