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DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER
Emile, Jozef, Jan-Baptist DENIE

echtgenoot van Mevrouw Adriénne DE REVIERE,

geboren te Nederbrakel op 10 juli 1903 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de kli-
niek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op
11 april 1981,

gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramen-
ten en de Pauselijke Zegen.

Ridder in de Franse Burgerlijke Opvoeding
van Parijs.

In deze week gedenken we zeer intens
het lijden en de dood van onze Verlosser
Jezus Christus. We gaan dan ook spontaan
bij het afsterven van Emile denken aan zijn
levensavond die getekend was door het lij-
den.

Als kristen mogen wij echter niet blijven
stilstaan bij de Kalvarieberg, noch bij het
sterfbed van onze overledene. Is de Heer
ons voorgegaan in de dood, hij toonde ons
ook de weg naar het eeuwig geluk.

Als bekwaam vakman was hij mild en
goed voor iedereen. Daarom kende hij ook
zoveel vrienden.

De genegenheid die we Emile tijdens zijn
leven hebben toegedragen, kunnen we nu zin-
vol verder zetten in en vroom gebed.

Wij vragen de Heer dat hij het onvolmaak-
te uit dit leven zou willen vergeven en hem
toegang tot de eeuwige vreugde zou willen
verlenen.

Geliefde echtgenote, voor uw liefdevolle
bijstand, die ik van U mocht ontvangen,
niet in het minst in mijn langdurige ziekte
zeg ik U oprecht: « dank U ».

Beste kinderen en familie, denk ook gij
eens aan mij.

Moge de Heer ons allen eens opnieuw ver-
enigen, laten we daarvoor bidden.

De families
DENIE, DE REVIERE, HEYLENS, BAERT,

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




