Voor de goede mensen is er vrede in het
leven, vrede in de dood, vrede in het oordeel,
vrede in de Hemel.
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Dat het Eeuwig Licht
in Jezus-Christus verschijne
aan de ziel van

FLORENT-HENRI DENIE

Echtgenoot van
DELPHINE LABIE

geboren te Zarlardinge op 24 juli 1916 en god-
vruchtig overleden te Geraardsbergen op 10 ok-
tober 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten.

Een schoon en voorbeeldig christelijk leven
nam een einde. Florent ging heen, omringd
door de liefde en de onvermoeide zorgen van
zijn huisgenoten ; wij hadden gehoopt dat hem
nog enkele jaren zouden gegund worden. Het
mocht niet zijn. Wij danken God voor de vele
jaren die hij in sterke gezondheid bij ons mocht
blijven. Wij danken de Heer voor al het goede
en het schone dat wij door hem mochten ont-
vangen.

Nu is hij gekomen tot een beter leven : het
eeuwig leven dat in God voortduurt zonder
einde, en waarvan wij ons geen voorstelling
kunnen maken. Waarvan de apostel Joannes
na zijn visioen zegt: « Geen oog heeft gezien
en geen oor heeft gehoord wat God heeft be-
reid voor hen die hem liefhebben ».

Mijn dierbaren, mijn laatste levensdagen wa-
ren pijnlijk voor u. Langzaam hebt gij mijn li-
chaamskrachten zien afnemen en machteloos
stondt gij bij mijn sterfbed. Eeuwig blijf ik u
dankbaar voor uw liefde en uw goede zorgen.
Blijft met mij verenigd in uw dagelijks gebed.

Wij bidden U, Heer, schenk barmhartig aan
hem en aan allen die in Christus ontslapen
zijn, de plaats van verkwikking, licht en vrede.
Door Christus onze Heer Amen.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.
Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons
die onze toevlucht tot u nemen.

Delphine DENIE-LABIE,
Haar kinderen en kleinkinderen,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming, hun betoond bij de rouw die
hen heeft getroffen.




