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Zalig zij die in de Heer sterven. (Mis v. overl.)

¥
VROOM AANDENKEN

) aan Mejuffer
Irma Marie DE NIE

Ze werd voor het eeuwig leven geboren te Sint-
Lievens-Esse de 5 december 1891 als dochter
van wijlen AUGUST en MARIE - JOHANNA
LIEVENS, en overleed gelaten in de Heer, te
Zottegem de 10 augustus 1960, na gesterkt te
zijn met de genademiddelen van onze Moeder
de H.Kerk.-Lid der Congregatie van O L.Vrouw.

O Kind van Maria, ten hemel gevlogen
Genoeg hebt gij hier om uw krone geleen,

En anderen genoeg heeft de wereld bedrogen:
Gij, gij hebt de wereld met voeten getreen |

O Kind van Maria, 't geluk van uw ouders
Onsvoorbeeld,onzeeer,in uwschuldeloze deugd
Die nooit hebt gedoogd op uw maagdelijke
schouders
Het juk dat zovelen aanvaarden met vreugd.

O Kind van Maria, gelukkig hierboven,
Vergeet niet, zo bidden wij, volgend uw lijk,
Dat wij, hier vereend om Maria te loven

U volgen, van verre, naar 't hemelse rijk.

Ach, help ons bij haar, die gij reeds mocht

aanschouwen,
Om, vrij van de wereldse boosheid, de baan,
Van 't ware geluk, zo wij hopend betrouwen,
Lijk gij, onbesmet, tot het einde te gaan.

Dierbare familicleden, hebt dank voor uw
lietdevolle zorgen en algehele toewijding. Van
uit de hemel, verenigd met onze ouders en
broers, zal ik de Heer vragen U te zegenen,
Gedenk ook Gij mij in uwe godvruchtige gebe-
den.

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw rijk.

(300 d. afl.)

De familién

DE NIE en
LIEVENS

zijn zeer gevoelig en oprecht dankbaar
voor Uwe blijken van kristelijke deelne-
ming in de rouw die hun komt te treffen.

Uitg. R. De Vos, Koster, St-Lievens-Esse.




