Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd
heeft. (H. Augustinus)
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
y MEVROUW

MARIE-JULIE DE NIE

weduwe van Mijnheer
JOZEF-OMER DE SUTTER

geboren te St. Lievens-Esse, de 24 oktober 1898 en

godvruchtig overleden te Zottegem, St. Elisabeth-

kliniek, de 24 november 1966, versterkt door de
H.H. Sacramenten der zieken.

Lid van de Boerinnebond en van verscheidene
godvruchtige genootschappen.

Van jongsaf aan in de vrees des Heren, in de
gevoelens van godsvrucht opgevoed, heeft zij de
kostbare schat van het Geloof met de grootste
zorg bewaard.

Zij was met edele gaven bedeeld; christene deug-
den geleiden haar voetstappen, ze gaven haar wijs-
heid in woorden en werken.

Zij was een deugdzame vrouw aan Kerk en Gods-
dienst innig verkleefd en jegens hare evenmens
goedhartig en dienstwillig. Zij was van elk geacht,
telde vele vrienden en haar afsterven verwekte
droefheid in menig hart.

Haar gedachtenis blijft in zegen voor God en de
mensen.

Vaartwel, beminde familieleden en vrienden. Weest
mij in uw gebeden indachtig; ik zal U in de hemel
ook niet vergeten.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!
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Mr Jules De Nie-Van Der Donckt,

Mr en Mw Oscar Van Der Stichelen-De Nie,
Mr en Mw André De Nie-Van Kerkhove,
Mijnheer René De Sutter,

haar broeders, zuster, schoonbroeders en
schoonzuster;

Mr en Mw Adrien Poot-De Nie en kinderen,

Mr Walter De Nie,

Mej. Christiane De Nie en verloofde Stanislas Boone,
Mr Paul De Nie,

Mr en Mw Willy Van Der Stichelen-De Vriendt,

Mr en Mw Valére Haegeman-Van Der Stichelen en
dochter, haar neven en nichten ;

De families De Nie, De Sutter, Lievens en De
Vrieze,

zijn zeer erkentelijk voor
Uw blijken van innige deel-
neming en DANKEN U.

Uitg. Roger De Brabander, Elene.




