Wie in Mij gelooft, sterft niet in eeuwigheid.

e
BID VOOR DE ZIEL

van mevrouw

IRMA DE NOOZE

echtgenote van de heer

OSCAR DE VOS

geboren te Parike, de 20 november 1906 en god-
vruchtig overleden in de Sint-Elisabeth-kliniek te
Zottegem, de 13 februari 1972, gesterkt door de
H. H. Sacramenten der zieken.

Als ’n liefdevolle en werkzame echtgenote stond
zij naast haar man, met wien zij al de zorgen en de
lasten, maar ook de vreugden van een door God
gezegend gezin deelde,

De algemene verslagenheid bij dit heel onver-
wacht afsterven bewijst de genegenheid die zij in
familie en omgeving mocht ondervinden.

Heden is de mens... morgen is hij verdwenen, en
dan op het ogenblik dat wij gaan denken aan wat
rustiger en gemakkelijker bestaan... Dat bestaan
is hier zo kort en zo onzeker ; maar intussen heeft
de Heer voor hen die geloven een plaats bereid bij
de Goddelijke Vader om daar voor goed te wonen.

Dierbare echtgenoot, beste kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen, ik dank u voor uw
steeds groeiende genegenheid. Mocht ik weldra
mijn dank voor u kunnen betuigen door mijn voor-
spraak bij de Heer. Helpt elkaar en weest nu vooral
een steun voor uw Vader, die meer dan wie ook de
onverwachte scheiding heel diep zal betreuren.
Tot weerzien in het eeuwig Vaderhuis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

.I.

Een milde froost waren ons uw
blijken van christelijke deelneming
bij het afsterven van haar die ons
zo dierbaar was.

Daarvoor danken U innig :

De familién

DE VOS

DE NOOZE

COPEJANS

VAN DER STICHELEN.

Druk, Van Nieuwenhove, Geraardsbergen




