Wees gerust, mijn ziel, God blijft voor U zorgen.
(Ps. 114).

In de vrede van Christus ruste
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De families DE NORRE, DE SCHRIJVER,
LIMPENS, DE POORTER en DE VUYST,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.
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Wij treuren terecht, maar met kristelijke gela-
tenheid om het onverwacht heengaan van deze
duurbare echtgenoot, familielid, oud-strijder en
tempelier.

« Hij was een goed mens ». Met deze veelzeg-
gende woorden mogen wij het leven van Achiel
samenvatten. Plichtgetrouw wist hij jarenlang, als
metser, zijn meesters erkentelijk te stemmen en
was hij de behulpzame vriend van ieder werk-
makker. Na jaren vol overgave en toewijding,
mocht hij dan de jaren van welverdiende rust
ingaan.

Samen met zijn geliefde echtgenote wist hij
dan een thuis te scheppen, waar ieder familielid,
buurtmens of kennis gaarne op bezoek kwam,
want gezellig samen zijn, onder de rustige wolk-
jes van zijn onafscheidelijke pijp, dat was nooit
voor hem verloren tijd.

Omdat hij nooit heeft geaarzeld God te geven
wat Hem toekwam, en dat bewees zijn stipte
trouw aan de Zondagmis, was het hem als een
tweede natuur ook vriendelijk en behulpzaam te
zijn voor om het evenwie. Wie zo door het leven
gaat vindt het einde ervan nooit onverwacht.

Duurbare echtgenote, familie, vrienden oud
strijders en buurtmensen, ik ben U dankbaar voor
al de genegenheid en waardering die ik bij U
mocht ondervinden. Mocht ik dra voor u allen
een dankbare voorspreker zijn bij de Heer, tot
wie Gij bidt: « God, steek Uw helpende handen
genadig uit naar deze mens, die U naar best
vermogen heeft gediend. Laat de warmte van Uw
Goddelijke Liefde Achiel bezielen tot nieuw en
onsterfelijk leven en tot een blijvende troost voor
allen die hem nu het meest missen. »

Ten paradijze geleiden hem de engelen.




