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BLIJVEND AANDENKEN AAN
MEJUFFROUW

Clara Clothilde DE NORRE

dochter van wijlen Francois DE NORRE en
Leoni MACHTELINCKX

Geboren te Deftinge op 13 mei 1904 en zachfies in
de Heer ontslapen in het A.Z. St. Elisabeth te
Zottegem op 12 september 1994, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

De families:
DE NORRE en MACHTELINCKX
danken u voor de blijken van
kristeliike deelneming in hun rouw.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Tot in haar hoge ouderdom heeft tante Clara
een frisheid bewaard, een jeugdigheid van
harten geest die iets uitstraalde van de vrede
en de rust van iemand die zich gedragen
weet door God.

Twee en veertig jaar heeft zijin dienst gestaan
van E.H.Van Der Hauwaert en het leven van
de kerk en parochie intens meegeleefd en
ten dienste gestaan voor de noden en vragen
van de medemensen. De dagelijkse
Eucharistie was voor haar de bron van alle
leven.

Dankbaar ging haar aandacht naar haar
familie met wie zij zich zo diep verbonden
wist en die zij oprecht beminde.

De lasten van het laatste jaar heeft zij moedig
gedragen verenigd met het kruisoffer van
Jezus tot welzijn van allen.

"Alles is volbracht" met deze woorden leggen
wij het leven van tante Clara in Gods handen,
dankbaar voor dit zeer mooie en rijk gevulde
leven, voor haar eenvoud en genegenheid.

Moge zij nu met Maria onze hemelse moeder
en alle heiligen delen in Gods eeuwig leven.

Namis op donderdag 20 oktober om 18 u. 30
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