BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MEVROUW

IDA DE NORRE

Echtgenote van Mijnheer
JOZEF MISEREZ,
geboren te Deftinge de 23 Maart 1881 en er god-

vruchtig overleden de 8 Juli 1952, versterkt door de
HH. Sacramenten der Stervenden.

‘Wij danken U Heer, Meester van leven en dood,
omdat Ge ons een zo goede en voorbeeldige moeder
hebt gegeven, ook om haar kalm en stichtend heen-
gaan tot een beter leven na de zware beproeving van
een pijnlijke en droeve zickte.

‘Wij danken U, Moeder, voor uw voorbeeldige
levenswandel, als echtgenote en moeder hebt ge u
niets ontzien, één was uw bekommernis : de steun
van uw echtgenoot, de opvoedster van uw kinderen.

Uw voorbeeld van offermoed, toewijding, een-
voud en vroomheid blijft ons een kostbaar erfdeel.
Vreugden zowel als beproevingen hebt gij steeds uit
Gods handen aanvaard.

Duurbare echtgenoot en mijn lieve kinderen, er is
in dit leven niets meer wat mij nog kan terug hou-
den. Mijn wensen zijn volbracht. Ik verlangde enkel
wat langer te leven om u nog meer gelukkig te zien.
God heeft mij bij Hem geroepen. Ik zegen u van uit
de Hemel en vraag de Allerhoogsten bijzondere
kracht over al uw pogingen. Weest niet bekommerd
over mij, het enige dat ik u vraag, is dat gij mij
zoudt indachtig zijn in uw gededen en goede wer-
ken. Treur niet verder, want onze liefde en genegen-
heid leeft immer voort.

H. Maagd Maria, de troost der bedrukten, spreek
voor uw dienares ten beste bij Jezus’ troon en troost
en steun en sterk ons.

Mijn Jezus Barmbartigheid.

Uitg. G. De Croo, Koster, Deftinge.

DE VOS en

MISEREZ,

De Familien DE NORRE,

VAN RUYSKENVELDE,
ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEFL-

NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.




