Dankbaar aandenken aan geplant, geoogst, allemaal met eigen hand

Er waren magere en vette jaren.
.-I_ De jaren allemaal gelijk
elk met evenveel seizoenen, maanden en dagen
De Heer waren toch allen altijd anders...

Georges Cyriel DE NORRE Met de lucht boven zijn veld

met de bloemen langs de graskant
weduwnaar van Marie Victorine Mincke gingen ook zijn hart en geest open en toe...

geboren te Deftinge op 20 januari 1900 Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij.
en thuis overleden in familiekring op 16 oktober 1995

5 i Pépé wij zullen nu de leegte voelen
gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken.

in uw huis waar uw stap en stem

een stuk van was...

Nu alle lief en leed ligt uitgeteld

is er ook voor hem alleen nog God.

In zijn handen dragen wij hem over.
Nergens anders kan hij veilig zijn.
Daarom kunnen wij zeggen

niet als een wens, maar als een zekerheid :
hij rust in vrede !

Iemand als deze man

die de gang der seizoenen

van zo nabij heeft mogen volgen

kon wellicht niet beter sterven

dan nu in deze kort geworden dagen.
Het veld ligt leeggehaald

en het is aan rusten toe...

Geboren om te boeren

was deze man op de aarde .
De families DE NORRE - DE LANGHE - MINCKE

en op het land gezet.
Hij groeide naar de grond VAN CAUWENBERGHE

JE 8 N danken U voor de gebeden
waarop hij werkte en waarvan hij leefde : en blijken van sympathie.
het hart groot, mild en goed o
en het lichaam taai en met de trekken van de aarde. De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk
Zoals zijn vader zaliger te Parike op zaterdag 9 december1995 om 19 uur.

heeft ook hij zijn ziel
gedolven in zijn land,
met vaste stap en met zijn eigen gang.

Hij heeft geploegd, gezaaid, gemaaid, Rouwleiding b.v.b.a. RAOUL, Brakel
Drukkerij SURDIACOURT n.v., Brakel




