Gelijk het de Heer behaagde, zo is het gebeurd :
de Naam des Heren zij gezegend. P8 XIX, v. 1.

1.
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jan-Baptist De Norre

Echtgenoot van Mevrouw
Nathalie De Pril,

geboren te Onkerzele, de 3 December 1897, en god-
vruchtig overleden te St. Martens-Lierde, de 5 Juli
1952, gesterkt door de laatste Troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

Heden is de mens en morgen verschijnt hij niet
meer... de dag van morgen is immers onzeker, en
weet gij of het voor U morgen zal worden ?

Weest dan altijd bereid en leeft zo, dat de dood
U altijd bereid vinde.

Gelukkig die mag zeggen : ik heb mijn levens-
loop voltrokken, het geloof bewaard, de goede
strijd gestreden, voor het overige is mij de kroon
des Hemels bewaard.

Geliefde Echtgenote, heb dank voor uwe trouwe
liefde, voor de tedere zorgen die mijn lijden ver-
zacht hebben.

Duurbare kinderen, eert en bemint uw moeder al
de dagen van haar leven. Bewaart mijn aandenken
in uw geheugen entoont vooral door uwe gebeden
dat gij mij achtct en bemindet.

-Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Markt, Geraardsb.

SO S e R——

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overliden van hun
dierbare afgestorvene,

DANKEN U

BORREMANS, VAN DE WIELE,

De familien DE NORRE, DE PRIL,




