VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Robert Jan DE NORRE
echtgenoot van Agnes DE KONING

geboren te Deftinge op 14 december 1924
en er godvruchtig overleden op 11 mei 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Liefste Papie,

Wanneer je nog in ons midden was hebben
we je niet altijd begrepen, nu je er niet
meer bent, beseffen we pas ten volle wat
je voor ons betekende.

Je werd met recht en reden geprezen en
bewonderd door al wie recht in zijn schoe-
nen stond en voor het nemen van moeilijke
beslissingen hebben we steeds beroep kun-
nen doen op je wijze raad.

De kalmte die van je uitging was bewonde-
renswaardig en je vakbekwaamheid en on-
gelooflijke werklust werden alom geprezen ;
nu pas beseffen we echter dat je het onder-
tussen steeds moeilijker kreeg van binnen.
Papie, met onnoemelijke droefenis leggen
we ons neer bij uw afscheid.

Liefste mamie, met bovenmenselijke moed,
wilskracht en zelfopoffering heb je onze pa-
pie gans zijn leven en tot zijn laatste snik
bijgestaan, verzorgd en gesteund. Wijzelf
zullen, alleen hiervoor reeds, je nooit genoeg
kunnen danken.

Aan onze beste familieleden, vrienden, ge-
buren en kennissen en vooral diegenen die
onze papie in zijn laatste maanden hebben
geholpen en bijgestaan, onze welgemeende
en oprechte dank.

Papie, moge je nu de rust vinden die je
hier niet gevonden hebt.

Je kinderen.

De families

DE NORRE, DE KONING,
DE LEENHEER en DE BOE

danken U voor de blijken van
medeleven in hun rouw.
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