« Spreekt Gij, Heer het woord
dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt

en opneemt in Uw vrede ».

..l.

VROOM AANDENKEN

aan de Heer

Julien, Oscar DE NUTTE

zoon van wijlen de Heer en Mevrouw
Arthur en Zoé VAN DEN DOOREN,

geboren te St.-Maria-Lierde op 9 septem-
ber 1934 en er overleden op 13 septem-
ber 1978.

Gepensioneerd Mijnwerker.

« Het leven is een tocht doorheen de da-
gen en naar Jezus' geest ten dienste staan ;
het is het wel en wee van medemensen
dragen, stervend leven als de korrel in het
graan ».

Na een tijd van hard labeur in de mijn,
zorgde Julien vooral voor zijn moeder en
tijdens haar laatste ziekte was hij wei in
't bijzunder met haar begaan. Na moeders
heengaan werd hij zelf geknakt in zijn ge-
zondheid ; de ziekte drukte hem zo zwaar,
dat zelfs het meeleven en de behulpzaam-

heid van zijn naaste familieleden hem geen
verlichting scheen te kunnen brengen. De
heel bijzondere genegenheid die Julien van
zijn naastbestaanden verdiende heeft hij over-
vloedig van hen gekregen.

Kristus’” woord : « lk ben de Verrijzenis en
het Leven » en ons geloof in dit woord en
in Zijn goedheid voor allen, zullen ons hier
troost en zekerheid brengen.

In dit geloof bidden wij nu voor Julien
tot God :

« Onze broeder, Heer, is gestorven

en hij die Gij lief-hadt is niet meer.
Beproeving heeft hem bezwaard

en stil heeft hij zijn strijd gestreden.
Heer, Gij, die 't eeuwig leven zijt,
verrijzenis, onsterfelijkheid,

wil aan Julien Uw vrede en eeuwig Leven
schenken ».

Voor uw blijken van oprecht medeleven dan-

ken U oprecht :

de families DE NUTTE-VAN DEN DOOREN.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




