«Doe wel en zie niet om» (Irma’s levensleuze).

T
DANKBAAR AANDENKEN
aan Mevrouw

Irma DENIJS
weduwe van de Heer Camiel DE ZUTTER

geboren te St.-Blasius-Boekel op 6 augustus 1895 en

schielijk overleden in de Heer te Zottegem op 2 fe-

bruari 1979, voortijdig gesterkt door de H. Sacramen-
ten der zieken en de pauselijke zegen.

Lid van de Bond der Christelijke Gepensioneerden.

Uw onvoorzien en schielijk heengaan maakt ons stil.

Met de woorden van de vrome en trouwe Simeon «Uw
dienaar laat Gij, Heer, nu in de vrede gaan» mocht
ook Irma heengaan. Het licht van ons geloof liet ze
vroom en trouw stralen in haar wekelijkse H. Mis en
ook in haar grootmoedige omgang met familieleden en
vrienden. Steeds was het haar een genoegen haar men-
senkennis en diepe en ruime ervaring in haar klein-
handel en wandel ten dienste te stellen van iedereen.
Anderen gelukkig zien en maken was haar lang en
gelukkig leven.

Wij bidden, U, Heer God, Onze Vader, wees haar te-
korten barmhartig en moge het eeuwig licht haar ver-
schijnen.

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kind, weest eensgezind bij de dankbare nagedachtenis
van vader en moeder. Ook mijn beste dank om genegen
samenzijn, uw hartelijk meeleven en uw dagelijkse be-
zoeken in de kliniek sinds mijn opname op tweede
Kerstdag.

Dierbare familieleden, geburen, directie en personeel
van St.-Elsabethkliniek, vrienden altegaar, dank om
uw toewijding. Tot weerziens in het hemels vaderhuis.

Onze-Lieve-Vrouw van de rozenkrans, bid voor onms.

De Heer en Mevrouw Cyriel COPPENS-DE ZUTTER
Paula,

De Heer en Mevrouw Denis DE ZUTTER-VAN CAE-
NEGEM Maria, haar kinderen ;

De Heer en Mevrouw Paul COPPENS-FROYMAN
Micheline en zoontje Bart,

De Heer Luc COPPENS,

De Heer Marc COPPENS,

Mejuffrouw Marleen DE ZUTTER,

haar kleinkinderen en achterkleinkind ;

De families DENIJS, SCHAMP, DE ZUTTER en

DE RIDDER,

danken U allen om uw blijken van deelneming in
de rouw de ons treft.




