H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ont-
ferm U onzer. (Lit. H. Hart)

aes
I

BID VOOR DE ZIEL

van

MARIE-LEONIE DENYS

echtgenote van

Remi Vander Linden

geboren te Elst, de 1 Juli 1884 en godvruchtig overleden
te Velzeke-Ruddershove, de 23 Juni 1930,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

_Diepe treurnis en droefheid is over een Kristelijken

Huiskring neergestreken, want hoe ledig het huis waar
moeder verdwijnt. Lange jaren waren hier twee brave
mensen in oprecht huiselijk geluk verenigd : zij leefden
voor melkander, lief en leed gelijk delend.
Zij was de brave goede huisvrouw, waaraan de echtge-
noot nu zoveel zal moeten missen. Zij was ook de op-
recht christelijke wijze vrouw die in de H. Schrift
geroemd wordt om haar deugden en gaven van gods-
vrucht, eerbaarheid, rechtvaardigheid, neerstigheid.

Mijn brave en goede echtgenoot, nu het uur gesla-
gen is voor mij, van U te verlaten, moet ik U een laatste
woord van moed en opbeuring toesturen : betrouw op
de Goddelijke Voorzienigheid. Zoek uw troost bij
O.L. Heer door het gebed Bid vooral veel voor mij en
toon me nu verder uw grote liefde met mijn arm ziele
dikwiijls indachtig te zijn in uw gebeden en goede wer-
ken. Vaarwel, weldra zien we elkander weer in Eeuwige
Blijdschap bij God.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De 4 akten a.u.b.

R.LP.

Vandendriessche-De Vieeschauwer, Nederbr.

Mijnheer Remi VANDER LINDEN ;

De Familién VANDER LINDEN, DENYS, DE MESURE en VAN DE CATSYNE,

danken U voor de blijken van deelneming.




