Laat de kleine kinderen tot Mij komen, voor hen is het
rijk der Hemelen. (Kristus woorden).

T
TROOSTENDE GEDACHTENIS

aan ons teergeliefd kindje

Sandra DENIJS
Dochtertje van Edwin en Micheline ROLLET

geboren te Oudenaarde op 23 maart 1972 en smartelijk
omgekomen te Brakel op 3 juli 1976.

Er stond, sinds korten tijd, op aarde
Een zeldzaam bloempje, welk in kleur
De blanke lelie evenaarde

En 't roosje overtrof in geur.

Maar om in ’s werelds tuin te groeien
Naast doornen, 't was te teer, te schoon;
't Zou slechts in hoger kringen bloeien;
Een engel droeg het voor Gods troon!

Waarom laat gij uw tranen vlieten,

O welbeminde ouders teer,

Kan ik op aarde een heil genieten

Als °t geen men vindt bij God, de Heer? De Heer en Mevrouw Edwin DENIJS-ROLLET en hun

Weent dus niet, gij die 't eens baarde: kinderen Katty, Pascal, Mona en Patrick,

’t Ware zijn geluk benijn,
’t Was te rein voor hier op aarde, De families DENIJS-ROLLET,
't Moest bij d’ Heer hierboven zijn.

Koningin der Engelen, bid voor ons. danken voor uw medevoelen en gebed.

druk. v. maelsaeke, ronse




