Gij Heer zijt onze enige Hoop !

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW
Alice-Julienne DE PAEPE
weduwe van de Heer Remi Van CAENEGEM
geboren te St.-Lievens-Esse op 24 mei 1908
en godvruchtig overleden te Zottegem
op 1 februari 1986.

Gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Met de dood van Alice verdwijnt een zeer
goed christen-mens uit ons midden, een in-
nemende vrouw, een echte moeder voor haar
kinderen.

Het leven van deze goede vrouw bleef de
laatste jaren één verzuchten en uitkijken
naar verlossing, naar het weer beschikken
over zichzelf. Zelf had zij geduld en bemoe-
diging opgebracht in de zorg om eigen zieke
man die reeds verscheidene jaren haar is
voorgegaan. De laatste jaren van haar leven
heeft moeder Alice een kruisweg gekend van
lijden en 1lichamelijke kwalen.

Dierbare kinderen, wat hebt ge lange jaren
goed voor mij gezorgd. De Heer moge het
u belonen. Houd de gedachtenis aan mij en
aan uw vader in eer.

Dierbare kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren, ge weet dat ik veel van u hield. Ge-
denk me samen met uw ouders in uw gebed
en zondagsmis.

Aan allen, mijn schoonzuster, schoonbroer,
verwanten, gewezen buren, mede-parochia-
nen, het verplegend personeel van het ver-
zorgingstehuis ter Deinsbeke en alle ande-
ren die mij weldeden en gedenken : Dank.
Vaarwel in dit leven en tot weerziens in
het hemels vaderhuis.

Denis en Maria De Zutter-Van Caenegem,
kinderen en kleinkinderen,

Paul en Jeannine Manssens-Van Caenegem
en kinderen,

De families De Paepe, Van Caenegem,
Ascoop en Moreels,

danken U voor de gebeden
en deelneming in de rouw.
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