Moeder zijn is alles geven,

T zorgen en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven, alles
en met een gerust gemoed sterven.

Dankbare herinnering aan
Mevrouw

Céline DEPAEPE

weduwe van de Heer Karel VANNESTE
geboren te Tourcoing op 18 mei 1911 en
overleden te Ronse op 9 december 2000.
Gesterkt door het ziekensacrament.

Lid van K.B.G.
Lid van K.V.L.V.

Roger en Monique VANNESTE-BROUILLARD,

André VANNESTE,

Philippe en Geertrui MOLLET-CORNELIS,

Geert en Karoline VERCAUTTER-VANNESTE
en Tomas,

Michaél VANNESTE,

haar kleinkinderen en achterkleinkind;

Haar neven en nichten.
De families DEPAEPE, MOREELS, VANNESTE
en VANNESTE.

danken U om uw gebed
en uw medeleven.

De namis zal plaatshebben in de St.-Corneliuskerk te
Kluisbergen-Ruien op zondag 31 december 2000
om 10.30 u.

haar kinderen;

In deze donkere tijd van wachten op het licht
heeft ons moeder haar wachttijd beéindigd.

Zij werd tenvolle herboren in God en Maria,
wiens lof zij heeft bezongen met Panis en Ave,
in kerk en vriendenkring, op zon- en weekdag.

Moeder, Bomma,

nu lig je daar stil, tevreden en schoon.

Met de dichter zeggen wij:

"Voor u zijn er geen verten meer’.

Het is alsof je daar heel zacht, onzichtbaar
ons blijft naderen, ons dankbaar tegenlacht.
Jij hield het vuur in huis en jouw geliefden,
jouw toewijding ging steeds naar ons

en onze kleinkinderen, jouw blij genegen.
Allen laten hun dank naar jouw teruggaan
in blijvende herinnering en verbondenheid,
in bidden en leven naar jouw voorbeeld.

R ing E. Vuylsteke, Avelg Druk Huysman-Vanneste




